LA MAISON DE BOURGOGNE. i HET HUIS VAN BURGONDIE.

142. — Jacqueline de Baviére implorant la grice de son époux, Frans van 143. — Les milices de Gand briilent Jeurs tentes et abandonnent le siege de Calais, malgré les supplications de
Borselen (Rupelmonde, 1433). Philippe le Bon (25 juillet 1436).
Jakoba van Beieren smeekt genade voor haren echtgenoot, Frans van Het Gentsche krijgsvolk steekt zijne legertenten in brand en verlaat het beleg van Kales, ondanks het

Borselen (Rupelmonde, 1433). gesmeek van Philip den Goede (25" Juli 1436).



